
Bij ons in de Jordaan 
https://www.youtube.com/watch?v=3p7BijO0Cv4 
	
	
Bij ons in de Jordaan 
Zing je van hela hola hoeladiejee 
Bij ons in de Jordaan 
Zie je de jongens en de meiden dansend gaan 
(Hatsjee) 
Bij ons in de Jordaan 
Waar de bloemen voor de ramen staan 
En de Amsterdamse humor nooit verloren gaat 
Zolang de lepel in de brijpot staat 
 
In Amsterdam heb ik mijn hart verloren 
Als ouwe toffe jongen, zo recht uit de Jordaan 
Daar ben ik in een keldertje geboren 
En ga daar heel mn leven, beslist niet meer vandaan 
 
(refr) 
Bij ons in de Jordaan 
Zing je van hela hola hoeladiejee 
Bij ons in de Jordaan 
Zie je de jongens en de meiden dansend gaan 
(Hatsjee) 
Bij ons in de Jordaan 
Waar de bloemen voor de ramen staan 
En de Amsterdamse humor nooit verloren gaat 
Zolang de lepel in de brijpot staat  
 
We voelen ons verbonden met elkander 
Want zit je in de zorgen of in de ratsmodee 
Dan helpt de een zoveel ie kan de ander 
Zo zijn de Jordanezen, ze leven met je mee 
 
(refr) 2x 
Bij ons in de Jordaan 
Zing je van hela hola hoeladiejee 
Bij ons in de Jordaan 
Zie je de jongens en de meiden dansend gaan 
(Hatsjee) 
Bij ons in de Jordaan 
Waar de bloemen voor de ramen staan 
En de Amsterdamse humor nooit verloren gaat 
Zolang de lepel in de brijpot staat. 
 


